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Stolpersteine 
 
Soms …… ja, soms wordt je geraakt door een ontmoeting, een boek , een krantenartikel, 
de glimlach van een klein kind.  
Ik mocht jullie vertegenwoordigen bij de Stolpersteine bijeenkomst die voorafging aan 
de plaatsing van deze stenen op 40 plekken in ons dorp en ja, ik werd geraakt….  
De namen die ik al 50 jaar hoor bij de 4 mei herdenking werden aan ons voorgesteld en 
plotseling waren het niet alleen namen maar ook levende mensen die in onzekere tijden 
omkwamen in de vernietigingskampen van de Duitsers. Kinderen, jong volwassenen en 
ouderen, niemand bleek te worden gespaard.  
 
Ik had vragen die ik 30 jaar geleden beantwoord wilde hebben en vroeg ze onder andere 
aan mijn moeder: Hoe ging jij om met de Joodse mensen in de oorlog. Heb jij je ooit de 
vraag gesteld “Wat kan ik voor ze doen om ze  te beschermen?  
 
Ja, zei ze, ik vond het verschrikkelijk wat er gebeurde; onschuldige kinderen en 
volwassenen werden uit hun huizen gehaald omdat Duitse vrouwen uit het Ruhrgebied 
hun huis uit werden gebombardeerd daar moesten wonen. Ik was zwanger van je broer 
en heel erg nerveus omdat ik alleen was. Je vader was “elders” en ik moest het alleen 
rooien. Ik stelde mezelf de vraag.  Stel, er wordt vanavond op het raam geklopt en er 
wordt gevraagd, hebt u plek voor een paar joodse daklozen? Ik had het niet gedurfd, je 
werd op  z’n minst gearresteerd en opgesloten in die tijd.  
Toen ze  na de oorlog hoorde  en in de krant las wat er met haar Joodse dorpsgenoten 
gebeurd was dacht ze, stel je toch voor als er écht op het raam geklopt was en ik had ze 
geweigerd ….. Dan had ik daar de rest  van mijn bestaan mee moeten leven ….. 
 
Mijn vorige generatie kreeg te maken met waanzinnige dilemma’s en bommen in 
onzekere tijden. Mijn moeder was geen heldin, ze was een gewoon goed mens zoals de 
meesten van onze huidige Hengeloërs. 
Een week of drie geleden reed ik in de avond bij de zwembadrotonde, langs een laken 
waarop te lezen was AZC, WEG ER MEE!!!!!  
Ik was geschokt, dit in ons dorp, in mijn dorp! 
We leven weer in “onzekere tijden” …….. 
 
Wim Heesen 
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Eerstvolgende dienst: 
 

Zondag 19 oktober, aanvang 10.30 uur 
Voorganger: Jan Rigterink.  

Iedereen van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tussen stof en sterren 
 

We zijn uit stof ontstaan en zullen ooit weer tot stof vergaan. 
Daartussen ligt het leven – onze tijd om te zoeken, te groeien, te delen. 
We proberen er iets van te maken: met liefde, vriendschap en aandacht voor elkaar. 
Soms vinden we betekenis in stilte, in de natuur, in een ontmoeting of een gebaar. 
In zulke momenten voelen we iets van het grotere geheel waar we deel van uitmaken  
iets wat we niet precies kunnen benoemen, maar wat ons raakt en verbindt. 
Vrijzinnig geloven is voor mij: ruimte laten voor vragen, 
geloven zonder zeker te weten, 
vertrouwen dat er zin zit in het leven zelf – in wie wij zijn, en hoe we omgaan met 
elkaar. 
Zo geven we vorm aan ons bestaan, ieder op onze eigen manier. 
En wat we met liefde doen, blijft – 
in herinneringen, in verhalen, in het spoor dat we achterlaten bij anderen. 
 

Ed Korten 

 
 

God van gerechtigheid die uw Woord nakomt, 
die ons de aarde geeft 

om haar in liefde te dienen en te bewaren, 
zegen onze oren om uw bedoelingen te verstaan 

en te horen wie uit onrecht in de wereld een beroep op ons doen. 
Zegen onze handen om van u te ontvangen wat wij nodig hebben, 

om anderen nabij te kunnen zijn en te bemoedigen. 
Zegen onze ogen om uw ontferming over ons te zien 

en zo in barmhartigheid mensen op te merken. 
Zegen onze voeten om in navolging van Christus 

gerechtigheid en vrede te brengen, 
opdat mensen hoop vatten en weer vertrouwen vinden. 

 

Wilt u graag vervoer? Bel ons gerust. 
                                          Gerrie: 06-38700488 / Hennie: 06-13184820   

       
 Voorzitter:                                                Secretaris / Penningmeester:                    Bestuurslid: 
 Ed Korten          Hennie Heijink    Gerrie Vos - Hiddink 

    Banninkstraat 12                    Torenzicht 1     Singel 11 
    7255 AW  Hengelo (Gld)                    7255 WX  Hengelo (Gld)   7255 WK  Hengelo (Gld) 
    tel.:  06 – 53 101 828                     tel.: 06 - 13 18 48 20    tel.: 06 – 387 00 488 
    edbever@hetnet.nl                     hennie.heijink59@gmail.com                     gege1956@upcmail.nl          
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Om alvast te noteren: 
 

VGH-diensten Banninkstraat 9: 
Zondag 16 november, 10.30 uur. Voorganger: Jan Rigterink.  
1e Kerstdag 25 december Kerstviering, 10.30 uur. Voorganger: Jan Rigterink 
31 december: Oudejaarsdienst. 16.00 uur. Voorganger: Jan Rigterink. 
 

Oecumenische Naoberviering:  
Deze viering wordt verzorgd door Gerry Spekkink, Henny Peelen en Gerrie Vos-Hiddink. 
Zaterdag 22 november 19.00 uur. Kerkstraat 15. 
Thema: stilte 
 
 


