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        Hengelo Gld. 13 november 2025  
 
 
Sint Maarten, 11 november 
 

Delen begint vaak klein:  een gedachte, een gebaar, een ervaring. Toch opent juist  
dat kleine een ruimte waarin twee mensen elkaar werkelijk kunnen ontmoeten. 
Wanneer je iets deelt, geef je niet alleen iets weg; je nodigt de ander uit om dichterbij te 
komen. In het uitspreken van wat je bezighoudt, ontstaat wederkerigheid.  
Zo wordt delen een vorm van verbinding, waarin zowel gever als ontvanger groeit. 
 
 
Eerstvolgende dienst: zondag 16 november a.s. 
Wij nodigen u van harte uit voor een, ongetwijfeld inspirerende, dienst die wordt 
voorgegaan door Jan Rigterink. Aanvang dienst: 10.30 uur. 
Na afloop is er koffie / thee en gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten. 
Graag tot zondag.   
 
 
 
                                        Oecumenische Naoberviering op zaterdagavond 22 november: 

Voor de volgende Naoberviering heeft de werkgroep gekozen 
voor het thema ‘Stilte’. Een thema dat past bij november omdat 
het een tijd is van herdenken, verstilling in de natuur, bezinning 
aan het einde van het kerkelijk jaar en voorbereiding op iets 
nieuws.  
Stilte. Een woord dat eenvoudig klinkt, maar dat zelden eenvoudig 
is. We leven in een wereld vol prikkels: woorden, meningen, 
muziek, verkeer, meldingen. Stilte lijkt soms een luxe, of zelfs een 
ongemak. Maar ze schenkt ook rust, inzicht en verbondenheid. 
Daarbij staan we stil op zaterdag 22 november, om 19.00 uur in 
het diaconaal centrum Kerkstraat 15. Van harte welkom. 
Deze viering wordt verzorgd door Gerry Spekkink, Henny Peelen en 
Gerrie Vos-Hiddink. 
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Eerstvolgende dienst: 
 
Zondag 16 november, aanvang 10.30 uur 
Voorganger: Jan Rigterink.  
Iedereen van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
       Wenst u vervoer? Bel ons gerust. 
       Gerrie: 06-38700488 / Hennie: 06-13184820   
 
 

                          

 
 Voorzitter:                                                Secretaris / Penningmeester:                    Bestuurslid: 
 Ed Korten          Hennie Heijink    Gerrie Vos - Hiddink 

    Banninkstraat 12                    Torenzicht 1     Singel 11 
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    tel.:  06 – 53 101 828                     tel.: 06 - 13 18 48 20    tel.: 06 – 387 00 488 
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Om te noteren: 
 
Oecumenische Naoberviering: zaterdag 22 november om 19.00 uur in het diaconaal centrum, 
Kerkstraat 15. 
 
Ontmoetingsmiddag op woensdag 26 november. Banninkstraat 9, aanvang 14.00 uur. 
Versieren kerstboom op woensdagmiddag 17 december, aanvang 14.00 uur. 
 

VGH-diensten Banninkstraat 9: 
Zondag 16 november, dienst, 10.30 uur. Voorganger: Jan Rigterink 
1e Kerstdag 25 december Kerstviering, 10.30 uur. Voorganger: Jan Rigterink 
31 december: Oudejaarsdienst. 16.00 uur. Voorganger: Jan Rigterink. 
 

 
 

Het lijkt nog ver weg… 
versieren van de kerstboom. 
Woensdag 17 december 
om 14.00 uur.  
Help gezellig mee. Vele handen 
maken licht werk! 

Ontmoetingsmiddag op woensdag 26 november 
om 14.00 uur in de kerk.  
Wim Wessels verzorgt een leuke en interessante 
lezing over de gebruiken rond het kerstfeest – een 
mooie manier om alvast in de kerststemming te 
komen. 
Natuurlijk is er ook tijd voor een kop koffie/thee, iets 
lekkers en een gezellig praatje.  
 

 
Gebed: Maak ons stil 
 

Maak ons stil  
om te danken  
voor wat goed is en ons raakt.   
Voor wat mooi is en ons maakt  
tot mens naar uw beeld.   
 
Maak ons stil  
om die donkere tijden  
die ons vormden in ons lijden  
en ons maakten tot wie we zijn.   
 
Maak ons stil  
om te zien  
al die dingen  
die ons doen groeien,   
ons leven laten openbloeien.   
Die ons doen beseffen  
dat niets vanzelfsprekend is.   
 
Maak ons stil  
om te delen  
met een open hart  
van onze overvloed.  
Om te leven  
vanuit dankbaarheid.   
 
pastor Annemieke Bosman-
Mohrmann, 
 


