VRUZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP HENGELO GLD. e.o.

Binnenkort in onze kerk:

Paasviering, zondag 20 april
U N Aanvang 10.30uur
AL Voorganger: Jan Rigterink

T Dienst, zondag 18 mei
= — - Aanvang 10.30 uur

Voorganger Helma Luesink — Momberg
Banninkstraar 9 (Zij vervangt Jan Rigterink die wegens
vakantie verhinderd is.)

Hengelo Gld. 14 april 2025.

Overdenking — Pasen: Licht en Nieuw Begin

Pasen. Een feest dat balanceert op de grens van donker en licht. Van verdriet naar
hoop, van eindigheid naar een onverwacht nieuw begin. In de traditie wordt het
gevierd als de opstanding van Jezus, maar ook los van dogma’s of geloofsartikelen
draagt het verhaal een diepere waarheid in zich — eentje die ons allemaal raakt, keer op
keer.

Want wie kent het niet? Dagen die aanvoelen als Goede Vrijdag. Momenten waarop
iets sterft: een droom, een relatie, een zekerheid. Lege dagen, waarin je je afvraagt of
er ooit weer licht komt.

En dan... ineens... is het er. Soms voorzichtig, als het eerste ochtendlicht dat langs de
gordijnen kruipt. Soms onverwacht, als een bloem die zich opent na een lange, koude
winter. Pasen herinnert ons eraan: het leven stopt niet bij wat verloren lijkt. Het zoekt
steeds opnieuw een weg naar voren, naar licht, naar leven.

Voor vrijzinnigen is Pasen geen verplicht geloof in het onmogelijke, maar een
uitnodiging om telkens weer het leven te kiezen. Om op te staan uit wat je neerdrukt.
Om opnieuw te beginnen, met open ogen en een open hart.

In die zin is Pasen niet iets dat één keer per jaar gebeurt, maar iets dat zich telkens
opnieuw aandient. Overal waar mensen licht brengen in het donker, waar vergeving
mogelijk wordt, waar iemand zegt: “lk probeer het opnieuw” — daar is Pasen.

Licht als keuze. Nieuw begin als moed. Leven als antwoord.

Ed Korten



Pasen - Nieuw Leven

Wanneer de natuur ontwaakt uit haar winterslaap,
als de kale takken weer groen worden,

wanneer de dagen weer lichter worden

en de lucht vol is van vogels,

dan is het tijd om Pasen te vieren.

Schijnbaar was alles dood.
Maar diep onder de grond
en in het verborgene bloeit nieuw leven op:
overwinning op de dood, nieuwe schepping.

Zo was het ook met Jezus van Nazareth:
schijnbaar was het met Hem afgelopen

en was alles grondig mislukt:

maar toch: tot op vandaag leeft Hij opnieuw
bij God en te midden van ons

en Hij leidt alles naar Zijn vervulling.

En zo is het uiteindelijk met alles en allen:
wat echt is en goed, overleeft,

ondanks de schijn van het tegendeel.
Pasen: feest van het nieuwe leven.

Dick Werner

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM:

Wij nodigen u van harte uit voor de PAASVIERING op
zondag 20 april aanstaande. Aanvang 10.30 uur.
Voorganger: Jan Rigterink

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Voor koffie/ thee en iets lekkers wordt gezorgd.

Heeft u vervoer nodig? Twijfel niet, bel ons gerust.
Gerrie: 06-38700488 / Hennie: 06-13184820



18 april 2025 Goede Vrijdag

De drie geloofsgemeenschappen van Hengelo staan samen stil bij Goede Vrijdag. We doen dit met
een kruisgang door het dorp. Een groot houten kruis wordt door vrijwilligers gedragen en
onderweg staan we op zeven plaatsen stil waarbij we momenten van de kruisgang die Jezus
maakte herdenken.

De start van deze Goede Vrijdag tocht is 18 april 19:30 in de speeltuin bij de Dreef/Vloed.

De route is als volgt: Dreef, Torenzicht, Berkenlaan, Prunusstraat, grasveld bij de Leliestraat,
Kampstraat, Rozenstraat, lekink, Spalstraat waar we eindigen bij de Willibrordkerk.

U kunt de hele route meelopen, of u kunt een stukje meelopen. In de Willibrordkerk zal na afloop
koffie en thee geschonken worden voor wie dit wil. Vorig jaar vonden een aantal mensen dit
prettig, terwijl anderen liever in stilte naar huis gingen.

Het kan allebei!

We hebben nu twee jaar een verschillende route door het
dorp gelopen en de ervaring is dat het een indrukwekkende
tocht is. Een tocht van tot rust komen en bezinning.

Gevraagd: kruisdragers.

Wie wil een stukje helpen het kruis te dragen? ledereen vanaf
16 jaar kan dit doen: man of vrouw maakt niet uit!

Opgave bij: Gerry Spekkink, 06-47153610.

Woensdagavond 16 april wordt er geoefend.
De oefening start om 19:30 bij de Remigiuskerk.

Met vr. groet,

Jan Rigterink,

Rineke van den Berg,
Gerry Spekkink

Gerlachuskerk Banholt (Z.Limburg)

Om alvast te noteren:

Zondag 18 mei, dienst 10.30 uur. Voorganger Helma Luesink — Momberg.
Zij vervangt Jan Rigterink die wegens vakantie verhinderd is.

Pinksterviering, zondag 8 juni. Aanvang 10.30 uur. Voorganger Gerry Spekkink.
Aan deze dienst wordt medewerking verleend door het Willibrordkwartet.

Voorzitter: Secretaris / Penningmeester: Bestuurslid:

Ed Korten Hennie Heijink Gerrie Vos - Hiddink
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