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Beste leden en belangstellenden, we hebben als bestuur weer een mooie nieuwbrief 
samengesteld ter inspiratie en we zien jullie graag in onze dienst van zondag 16 maart. 
 

 
 
 

 

Licht en Bezinning: Voorjaar en de Toekomst van Vrijzinnig Geloven 

De eerste zonnestralen breken door het winterse wolkendek, de dagen lengen en de 
natuur ontwaakt. Na een periode van kou en verstilling opent het voorjaar de wereld 
weer in licht en kleur. Het is een seizoen van vernieuwing, van opstaan en opnieuw 
beginnen. In deze tijd van groei en bloei voelen we de drang om vooruit te kijken, om 
oude patronen los te laten en ruimte te maken voor wat komt. 

Dit moment van overgang nodigt uit tot bezinning. Wat laten we achter? Wat nemen we 
mee? Welke richting willen we op? Bezinning is geen stilstand, maar een bewuste pas op 
de plaats—een manier om helder te krijgen wat voor ons van waarde is. In het voorjaar, 
waarin het licht de duisternis langzaam terugdringt, wordt deze reflectie als vanzelf een 
oefening in hoop. 

 

Binnenkort in onze kerk: 
 

Dienst VGH, zondag 16 maart 
Aanvang 10.30 uur 
Voorganger: Marianne Visch – de Bruin 
 
Zaterdag 5 april: Oecumenische 
Naoberviering. Aanvang 19.00 uur. 
Thema: “Tijd” 
 
 
 

Bezinning 
 

 
1 Solidariteit 
Het is niet iets 
van nu eens wel 
en dan weer niet. 
 
2 Het is niet eentje 
van de zovele jasjes 
die je bij gelegenheid 
eens kunt aantrekken. 

 

 
 
 . 
 

 
 

   
 

3 Het is niet iets 
wat afhangt van de zin 
of van het moment, 
of van de zin 
van het moment. 
  
4 Solidariteit 
is een levenshouding, 
iets wat je hele manier 
van leven doordringt. 
Je staat er mee op 
en soms kun je er niet van slapen. 
 



 

Vrijzinnig geloven: een weg in het licht 

Vrijzinnig geloven beweegt mee met de seizoenen van het leven. Het is geen vastomlijnd 
pad, geen route met een vooraf bepaald eindpunt. Het is een weg van zoeken en vragen, 
van openstaan voor nieuwe inzichten en ruimte laten voor twijfel. Het is geloven in het 
licht, zonder de schaduw uit te wissen—want juist in het samenspel van beide ontstaat 
diepte en betekenis. 

Waar traditioneel geloof vaak rust op zekerheid en vastgelegde overtuigingen, zoekt het 
vrijzinnige geloof naar ruimte en beweging. Het viert de vrijheid om anders te denken, om 
oude verhalen met nieuwe ogen te lezen en om God, betekenis of heiligheid te vinden in 
onverwachte hoeken van het bestaan. Het voorjaar leert ons dat geloof, net als de 
natuur, een dynamisch proces is. Het sterft soms af, maar ontkiemt weer op andere 
plekken, in andere vormen. 

Toekomst: bouwen aan een nieuw morgen 

De toekomst is een landschap dat we zelf mede vormgeven. Wat we vandaag zaaien, zal 
morgen vrucht dragen. Vrijzinnig geloven nodigt ons uit om na te denken over die 
toekomst: hoe ziet een wereld eruit waarin geloof en vrijheid hand in hand gaan? Hoe 
kunnen we bouwen aan een samenleving waarin ruimte is voor diversiteit in denken, 
geloven en leven? 

Het licht van de lente herinnert ons eraan dat zelfs na de donkerste nachten de dag weer 
gloort. In dat vertrouwen gaan we verder. Niet met vaststaande zekerheden, maar met 
een open hart en een nieuwsgierige geest. We laten ons leiden door licht en bezinning, 
door de belofte van het voorjaar en de kracht van een vrijzinnig geloof dat altijd in 
beweging blijft. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Om licht 
 

1 Wij bidden om licht 
voor die wijde wereld 
en voor de plaats waarin wij wonen: 
nieuw licht, 
overal waar de stoppen van 
de hoop zijn doorgeslagen. 
  
2 Nieuw geloof, 
overal waar mensen zich terugtrekken 
en niet meer geloven 

 

dat de vrede 
het winnen zal 
op de oorlog. 
 
3 Nieuwe liefde, 
overal waar de aandacht 
voor elkaar is verflauwd.  

 

Nieuwe ogen, 
overal waar mensen het niet meer zien 
en op elkaar zijn uitgekeken 

 

. 
  
4 Wij bidden om licht,  
overal waar duister en dood 
het leven hebben aangevreten, 
van het grote moorden   

 

tot het kleine handgemeen, 
van de grote honger 
tot ieders eenzaamheid,  
van het grote wantrouwen 
tot ieders gebrek aan mededogen. 
 
5 Wij bidden om licht,  
wij bidden om Christus, 
de nieuwe mens: dat hij opstaat 
in ieder van ons  
en in die ene wereld ----- van ons samen. 

 

 
  Amen! 
 
Jan van Opbergen 
 



  
  

 
Remigiuskerk Hengelo Gld. 
Op 29 maart 2025 wordt in het kader van 80 jaar vrijheid de expositie “Titus: strijder 
voor vrijheid” officieel geopend met de theatervoorstelling “Titus laatste reis”. 
Inloop vanaf 18.30uur. Aanvang 19.00uur. Naast deze theatervoorstelling, door Rein 
van Schagen,  wordt ook de Titus Hymne uitgevoerd door een plaatselijk projectkoor. 
 
Titus Brandsma (1881-1942) was een Nederlandse karmeliet, hoogleraar en publicist die 
zich tijdens de bezetting openlijk verzette tegen het nationaal-socialisme. Hij spoorde de 
katholieke pers aan om advertenties van nazi-vriendelijke organisaties te weigeren, 
omdat hij geloofde in het democratisch recht op persvrijheid. Zijn verzet leidde tot zijn 
arrestatie in 1942 en een martelgang langs gevangenissen in Scheveningen, Amersfoort 
en Kleef. Uiteindelijk werd hij gedeporteerd naar concentratiekamp Dachau, waar hij in 
juli 1942 overleed. 
 
De expositie “Titus: strijder voor vrijheid” is daarna vanaf 2 april tot 14 september te 
bezichtigen op woensdag- en zaterdagmiddagen, tussen 14.00uur en 16.30uur, in de 
Remigiuskerk in Hengelo Gld. De expositie schetst een indrukwekkend beeld van Titus 
Brandsma, de vrijheidsapostel die tijdens de Tweede Wereldoorlog een symbool van 
verzet werd. 
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Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo Gld e.o. 
www.vrijzinnighengelogld.nl 

Heeft u vervoer nodig? Twijfel niet, bel ons gerust. 
Gerrie: 06-38700488 / Hennie: 06-13184820 

 

 

Om alvast te noteren: 
 

Oecumenische Naoberviering, zaterdag 5 april. Aanvang 19.00 uur .Thema: “Tijd” 
 
Goede Vrijdag , 18 april. Oecumenische activiteit. Rondgang Hengelo. Start 19.30 uur. 
 
Paasdienst, zondag 20 april, 10.30 uur. Voorganger: Jan Rigterink 
 
Zondag 18 mei, dienst 10.30 uur. Voorganger Helma Luesink – Momberg.  
                                              Zij vervangt Jan Rigterink die wegens vakantie verhinderd is. 

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM: 

Wij nodigen u van harte uit voor de eerstvolgende dienst op  
zondag 16 maart aanstaande. Aanvang 10.30 uur.  

Voorganger: Marianne Visch – de Bruin. 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.  

Voor koffie/ thee en iets lekkers wordt gezorgd. 
 

http://www.vrijzinnighengelogld.nl/

