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              Hengelo Gld. 11 februari 2025 

 
Winter 2025,  
 
Zodra ik in alle vroegte naar buiten stap, blaast mijn adem kleine wolkjes in de koude lucht. Mijn 
hond kwispelt ongeduldig naast me, klaar voor onze ochtendwandeling. De wereld is stil, na een 
koude nacht bedekt met een dun laagje rijp, terwijl de opkomende zon een zachte gloed over het 
weidse landschap werpt. 
Terwijl ik door de nog verlaten straten en langs de weilanden loop, dwalen mijn gedachten af. De 
winter heeft iets bijzonders – een rust, een moment van bezinning. Maar diep vanbinnen verlang 
ik al naar het voorjaar. Naar de dagen die langzaam aan weer langer worden en waarop de eerste 
knoppen opengaan, vogels luid fluiten en de zon mijn gezicht verwarmt zonder die scherpe kou. 
Mijn hond snuffelt in de berm, genietend van geuren die voor mij verborgen blijven. Hij lijkt geen 
haast te hebben om de winter achter zich te laten. Voor hem is elke wandeling een avontuur, elk 
seizoen een nieuwe ontdekking. Misschien moet ik de winter ook zo zien – niet alleen als iets om 
doorheen te komen, maar als een tijd om te waarderen. De verstilling, de frisse lucht, de knusse 
avonden. 
Toch, wanneer ik de deur weer achter me sluit en mijn hond zich tevreden oprolt op zijn kleedje, 
voel ik een lichte opwinding. Het voorjaar komt eraan. Nog even. 
 
Ed Korten. 
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Binnenkort in onze kerk: 
 

Dienst VGH, zondag 16 februari 
Aanvang 10.30 uur 
Voorganger: Jan Rigterink 
 
 
 

Winter 
Ingekraagd 
voorovergebogen 
snel vooruit 
gauw naar huis 

 

snijdende kou 
ijs op de rivier 

 

De weerman meldt 
een witte deken 
over alle grauw 
fonkelend geluk 

 
 “Als de dag ontwaakt” 

Jurjen Beumer en 
Ton Schulten 
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In het centrum van Hengelo 
brandt sinds enkele jaren de 

vredesvlam: 
 

Elke vlam, elk licht 
is er om je er aan 

te her-inneren 
wie je werkelijk bent, 

want jouw licht 
schijnt van binnenuit 
en verlicht de wereld. 

 
World Peace Flame 

Heeft u vervoer nodig? Twijfel niet, bel ons gerust. 
Gerrie: 06-38700488 / Hennie: 06-13184820 

 

 

Om alvast te noteren: 
Dienst zondag 16 maart, 10.30 uur. 

Voorganger: 
Marianne Visch – de Bruin 

 

N.a.v. de Naoberviering  
op zaterdag 8 februari j.l.: 

 
Iemand een hart onder de riem steken betekent:  

hem of haar moed in willen spreken. 
Het hart op de tong hebben doet spreken,  
waar het niet altijd raadzaam is gebleken.  

 
Hij of zij die het hart op de goede plaats heeft, 

is iemand die menslievend in oprechtheid leeft. 
Wie de hand over zijn hart strijkt vergeeft, 

alsof hij/zij het hart "schoongestreken" heeft. 
 

Het hart geeft leven, men heeft er maar één. 
Liever een hart van goud, dan één van steen. 

Een goed hart is geliefd bij iedereen, 
een hard hart is dikwijls eenzaam en alleen. 

 
Het hart is het voornaamste voor ons bestaan, 

ons hart is het belangrijkste orgaan. 
Spreekwoordelijk geeft het gevoelens aan, 

bijbels gezien een weg om te gaan. 
 

Een vreugdevol hart is drager van licht, 
een vredevol hart haast een naaste plicht. 

Een liefdevol hart is waar kwaad voor zwicht. 
Vreugde, Vrede, Liefde vormen samen 

een HART VOL LICHT........ 
 

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM: 

Wij nodigen u van harte uit voor de eerstvolgende dienst op  
zondag 16 februari aanstaande. Aanvang 10.30 uur.  

Voorganger: Jan Rigterink. 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.  

Voor koffie/ thee en iets lekkers wordt gezorgd. 
 

EEN FRISSE START: 
Afgelopen maand was er geen 
dienst in het eigen gebouw.  
We hebben die periode benut 
om de vloerbedekking 
vervangen.  
Ook zijn in de toiletruimte  
beugels aangebracht.  

http://www.vrijzinnighengelogld.nl/

