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November 2024  
Onderweg naar België voor mijn werk, genietend van de mooie herfstkleuren, heb ik alle 
tijd om het afgelopen jaar eens rustig de revue te laten passeren. Veel mooie momenten 
komen in gedachten voorbij, afgewisseld met kleine hobbels die ik onderweg tegenkwam 
en met succes heb genomen. Zo sta ik in het leven: met een blik op de toekomst en met 
een tevreden glimlach terugkijkend op wat is geweest. Het uitsteken van een helpende 
hand naar familie, een buurman, een goede vriend of bekende geeft eenzelfde gevoel van 
voldoening. 
In een wereld vol onrust en onzekerheid, met conflicten die soms ver weg lijken, maar net 
zo goed om de hoek van onze mooie Achterhoek op de loer liggen, is het belangrijk om 
samen als gemeenschap vast te houden aan wat we hebben. Laten we koesteren en 
omarmen wat dichtbij is. Heel even, in deze donkere dagen,  komt dan het gemis aan mijn 
overleden dierbaren naar voren, daarvoor vond ik een mooie tekst, die ik graag wil delen: 
 
Licht van Gemis 
In het stille van de dag, 
waar herinneringen dwalen, 
brandt het licht van gemis, 
zacht, maar niet te vertalen. 
Jouw aanwezigheid vervaagt niet, 
als een warme gloed van nabij. 
In het hart blijf je stralen, 
voor altijd een deel van mij. 
 
Op zondag 17 november om 10.30 uur staat er weer een inspirerende dienst met                 
Jan Rigterink op de agenda, waarvoor het bestuur u allen van harte uitnodigt. 
 
Ed Korten 
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Binnenkort in onze kerk: 
 
Dienst VGH, zondag 17 november 
Aanvang 10.30 uur 
Voorganger: Jan Rigterink 
 
Oecumenische Naoberviering: 
Thema: DROMEN 
Zaterdag 23 november 
Aanvang 19.00 uur 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Naoberviering 23 november 
De volgende Naoberviering is op zaterdag 23 november. Als thema is deze keer gekozen voor: 
“dromen”. In dromen begint de werkelijkheid. We proberen ze waar te maken, ze gaan soms in 
vervulling, maar ze vallen ook wel eens in duigen. Dromen worden op velerlei gebied bezongen 

en we kennen ze van Jozef en van Martin Luther King. 
Deze laagdrempelige kringviering begint ’s-avonds om 7 uur met een 
“Hengeloos kwartiertje”, met koffie / thee en iets lekkers en wordt 
begeleid door een vrijwilliger van zowel de Vrijzinnige, Protestantse als 
Katholieke Geloofsgemeenschap. 
De vieringen worden 4x per jaar gehouden en zijn voor de eerste helft van 
2025 al vastgesteld op 8 februari en 5 april. Iedereen is welkom.        
(Namens de Raad van Kerken, Gerry Spekkink) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Voorzitter:                                                Secretaris / Penningmeester:                    Bestuurslid: 
 Ed Korten          Hennie Heijink    Gerrie Vos - Hiddink 

    Banninkstraat 12                    Torenzicht 1     Singel 11 
    7255 AW  Hengelo (Gld)                    7255 WX  Hengelo (Gld)   7255 WK  Hengelo (Gld) 
    tel.:  06 – 53 101 828                     tel.: 06 - 13 18 48 20    tel.: 06 – 387 00 488 
    edbever@hetnet.nl                     hennie.heijink59@gmail.com                     gege1956@upcmail.nl          
                                                                              

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo Gld e.o. 
www.vrijzinnighengelogld.nl 

Heeft u vervoer nodig? Twijfel niet, maar bel ons gerust.   
Gerrie: 06-38700488 / Hennie: 06-13184820 

 

 

Om te noteren: 
 
Zondag 17 november, dienst aanvang 10.30 uur, 
voorganger Jan Rigterink 
 
Zaterdag 23 november Oecumenische  
Naoberviering. Aanvang 19.00 uur. 
 
25 december, kerstdienst, aanvang 10.30 uur. 
Voorganger Jan Rigterink  
 
31 december: oudejaarsdienst, aanvang 16.00 uur. 
Voorganger Jan Rigterink 
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