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Najaar 2024, 
 
Eind van de middag in het bos, met mijn trouwe Labrador Bas. 
De lucht hing zwaar en vochtig, terwijl de eerste schemering over het stille landschap viel. 
De bomen, ooit vol groen, droegen nu bladeren in tinten van goud en koper, langzaam 
vallend naar de grond. Een eenzame wandelaar stapte voorzichtig over het knisperende 
tapijt van herfstbladeren, zijn adem zichtbaar in de koele lucht. 
De wind blies zachtjes door de takken, en de wereld leek stiller te worden naarmate de 
dagen korter werden. Langgerekte schaduwen vielen over het pad, dat kronkelde door 
het inmiddels kalende bos. De wandelaar keek omhoog, zag hoe de laatste zonnestralen 
zich door de grijze wolken heen probeerden te worstelen, een vergeefse poging om de 
vroege avond tegen te houden. 
Met elke stap leek de schemering dieper te worden, de nacht kwam sneller dan verwacht. 
De geur van natte aarde en rottende bladeren vulde de lucht, een onmiskenbare belofte 
van het najaar. Vogels zongen hun laatste liedjes voor ze zich terugtrokken in de takken, 
waar ze beschutting zochten tegen de kou.  
De avond bracht een stille rust, slechts onderbroken door het zachte geritsel van de 
bladeren onder zijn voeten. Het was de tijd van het jaar waarin de dagen verdwenen en 
de avonden eindeloos leken. 
We treffen als bestuur van VGH voorbereidingen voor een mooie dienst, komende 
zondag 20 oktober om 10.30 uur, waar leden en belangstellenden weer een warm bad 
kunnen nemen in de prachtige overdenkingen en voordrachten van Mia Tankink, wees 
welkom!! 
 
Met hartelijke groet, 
Ed Korten 
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Binnenkort in onze kerk: 
 
Dienst VGH, zondag 20 oktober 
Aanvang 10.30 uur 
Voorganger: Mia Tankink 
 
 
 



 
 
 
 
Lichtje van gemis 
De herfst is een jaargetijde waarbij we meer dan anders stil staan bij verdriet en gemis 
van wie er niet meer is. In de geloofsgemeenschappen in Hengelo zijn er in november / 
december herdenkingsdiensten waarbij de namen van gemeenteleden die zijn overleden 

worden genoemd. Omdat de kerken merken dat er een 
grote behoefte is om even stil te staan bij wie je mist, 
en dit niet alleen in de kerk te doen, bieden ze de 
gelegenheid om een lichtje van gemis aan te steken op 
het plein voor de Albert Heijn in Hengelo op 
vrijdagavond 1 november van 18:00-20:00. Er staat een 
fietskar die zo verbouwd is dat er een waxinelichtje kan 
worden aangestoken. Samen delen maakt lichter en zo 
blijven de mensen van voorbij leven in ons hart. 
(ds. Rineke van den Berg (PKN) en Gerry Spekkink (RK-
gemeenschap) 
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Soms zie ik het najaar als afscheid, 
Soms zie ik het als een begin: 
einde van zonlicht en leven, 

oorsprong van sterven en nacht. 
 

Maar als ik, tot rust gekomen, 
mij klaarder voorover buig 

naar de lichtkern van alle dingen 
weet ik: het is niet waar. 

 
Het is geen begin en geen einde, 

geboorte niet, sterven niet. 
Het is een daartussen zweven 
in glans die nog niet bestaat. 

 
Het is tussen gaan en komen. 
Een aanvang van evenwicht: 

geboorte en dood houden bevend 
hun dwingende hartslag in. 

 
En laten een ruimte open 
die trilt tussen tijd en tijd: 

die haat tussen leven en sterven 
is de liefde der eeuwigheid. 

 
(Gabriel Smit) 

 
 
 



 
 
Bericht van de penningmeester: 
In de nieuwsbrief van oktober wordt altijd een beroep op u gedaan om de jaarlijkse 
ledenbijdrage te regelen (voor zover dat nog niet is gebeurd).  
Wij vragen u hierbij om uw bijdrage voor 2024 over te maken op onze bankrekening  
NL96 RABO 032 74 00 099 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo Gld e.o..  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
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Heeft u vervoer nodig? Twijfel niet, maar bel ons gerust.   
Gerrie: 06-38700488 / Hennie: 06-13184820 

 

 

Om alvast te noteren: 
 

Zondag 17 november, dienst 10.30 uur. Voorganger Jan Rigterink  
 

Zaterdag 23 november oecumenische Naoberviering. Aanvang 19.00 uur. 
 

Kerstviering 25 december, aanvang 10.30 uur. Voorganger Jan Rigterink 
 

Oudejaarsdienst 31 december, aanvang 16.00 uur. Voorganger Jan Rigterink 
 
 
 

 
 
 

 

Herfst 
 

Uitgebloeid 
de storm erdoor 

bladeren dwarrelen 
slierten van mist 

natte kilte 
herfsttij in ons leven 

 

Dan opeens 
een straal van de zon 

een concert van kleuren 
troost voor het oog 

er is weer 
een doorkomen aan 

 
(uit het boek “Als de dag ontwaakt” 
van Jurjen Beumer en Ton Schulten) 

 

http://www.vrijzinnighengelogld.nl/

