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Hengelo Gld., vrijdag 20 september 2024. 
 
Beste leden en belangstellenden,  
 
Vandaag, met het prachtige weer, de grote coniferen haag (laten)  snoeien en alvast weer 
voorbereidingen aan het treffen on de tuin “winterklaar” te maken. Kan wel zeggen dat ik 
nog intens geniet van de prachtige nazomerdagen. Zaterdag is een mooie rit met diverse 
voertuigen gepland naar de noordelijke provincies, ik kan daar erg naar uit kijken. Lekker 
buiten, mijn blonde Labrador Bas op de achterbank van de cabrio, kopje koffie onderweg, 
geweldig. 
Tussen de bedrijven door ook aandacht voor de nieuwsbrief welke weer als informatie én 
vooraankondiging voor de septemberdienst aan de leden wordt aangereikt. Thema vrede 
en vredesweek, hoe actueel kun je het hebben! 
Zorgen om vrede, zorgen om zoveel geweld, nog geen uur vliegen hiervandaan. Laten we 
vooral stilstaan bij de geweldige vrije gedachten die we mogen en vooral kunnen hebben 
en dat we in alle vrijheid kunnen genieten van de dagelijkse zaken, geen zorgen hoeven te 
maken over de dag van morgen, of schoon drinkwater, kleding, onderdak enzovoort. Vier 
de dag samen, met elkaar, maar vooral in goede harmonie en in vrede.  
Vrede: verbinding en het samenwerken met mensen van welke komaf, nationaliteit, kleur 
of gezindte dan ook. Groen, paars, zwart, wit, geel, of welke kleur dan ook!  Alleen sámen 
komen we vooruit in deze roerige tijden! 
 
Hartelijke groet, 
Ed Korten 
 

 
Op zondag 29 september is de eerstvolgende dienst in onze kerk aan de 
Banninkstraat. Voorganger: Jan Rigterink. Aanvang van de dienst: 10.30 
uur.  
Na afloop wordt er koffie en thee geserveerd met iets lekkers erbij. Er is 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten. 
En, zoals steeds voor onze diensten geldt: iedereen is van harte welkom! 
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Binnenkort in onze kerk: 
 
Dienst VGH, zondag 29 september 
Aanvang 10.30 uur 
Voorganger: Jan Rigterink 
 

Heeft u vervoer nodig? Bel ons gerust.   
Gerrie: 06-38700488 / Hennie: 06-13184820 

 

 



 
 
 
 
 

Van 14 tot 22 september is het Nationale 
Vredesweek.  
 
Honderden plaatselijke activiteiten komen 
samen in het gemeenschappelijk thema: 
VREDE. 
In Hengelo werd afgelopen week een 
muurschildering aangebracht op het oude 
 

 
Expert-pand aan de Marktstraat. Het 
straatje dat vanaf nu VREDESLAAN heet. 
Hieraan werd samengewerkt door een 
groot aantal vrijwilligers, jong en oud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 22 september: Oecumenische dienst in de Remigiuskerk 
Dit jaar geen gezamenlijke Startzondag in Hengelo. Na de sluiting van de RK-
Willibrorduskerk is gekozen voor een nieuwe invulling van deze jaarlijkse oecumenische 
viering.  
De drie geloofsgemeenschappen van Hengelo vieren op zondag 22 september om 10.00 
uur samen de vredesweek. 
De kerkdienst wordt buiten begonnen op het plein voor 
de Remigiuskerk bij de vredesvlam. 
Er zullen enkele stoelen klaarstaan voor diegenen die 
niet lang kunnen staan. Daarna wordt over de drempel 
van de kerk gestapt en wordt de dienst binnen vervolgd. 
Dat we letterlijk de deur doorgaan met elkaar hoort bij 
het thema van deze kerkdienst: ‘open deur’. 
Voorgangers zijn Rineke van den Berg, Jan Rigterink en 
Gerry Spekkink. 
Gelezen wordt een verhaal van een verlamde man die 
vier vrienden heeft. Zij laten hem  door het dak van een 
huis zakken vlak voor de voeten van Jezus.  
Verder worden in de dienst verhalen gedeeld van 
activiteiten die te maken hebben met vredesinitiatieven.  
U bent van harte welkom. 
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Het huis van mijn leven 
 

Als ik wandel door het huis van mijn leven 
vind ik kamers vol van warmte en van licht. 

Deze kamers, waar mijn dromen 
stuk voor stuk zijn uitgekomen, 

wil ik koesteren, liefst met de deuren dicht. 
 

Als ik wandel door het huis van mijn leven 
vind ik kamers waar ik amper iets herken. 

Daar is alles zo versleten, 
weggestopt of al vergeten, 

en daar voelt het of ik zelf een vreemde ben. 
 

Als ik wandel door het huis van mijn leven 
vind ik kamers waar ik niet naar binnen kan. 

Daar zijn dingen uit mijn leven, 
die ik nog geen plek kan geven, 

waar ik stilletjes voor vlucht of naar verlang. 
 

Als ik wandel door het huis van mijn leven 
vind ik kamers die ik min en die ik mijd. 

Maar tenslotte kan ik kiezen 
voor weer nieuwe perspectieven 

en dat maakt die kamers anders na een tijd. 
 

Dit huis van mijn leven is mijn huis, 
dit huis van mijn leven is mijn thuis. 

 
Hans Reinold 
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Om alvast te noteren voor de komende periode: 
Zondag 20 oktober, VGH-dienst 10.30 uur. Voorganger Mia Tankink 
Zondag 17 november, VGH-dienst 10.30 uur. Voorganger Jan Rigterink  
 
Eerstvolgende Oecumenische Naoberviering: 
Zaterdag 23 november 19.00 uur 
Locatie: VGH-kerk Banninkstraat 9. Gastheer/vrouw: RK-gemeenschap 
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