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Hengelo Gld, 16 april 2024.

Beste leden en belangstellenden,

Na de inspirerende Paasviering nu samen op weg naar Pinksteren. Met een dienst komende zondag,
21 april, en de avond daarvoor een Naoberviering. Beide in onze kerk. U bent van harte welkom.

De voorbereidingsgroep voor de Naoberviering heeft zich laten inspireren door de natuur,

evenals Ed Korten en Hennie Heijink, zoals u verderop in deze nieuwsbrief kunt lezen.

Daarnaast blikt Gerrie Vos — Hiddink met ons terug op Goede Vrijdag en doet verslag van een
indrukwekkende Stille Tocht in het dorp. w

-

Onderweg in mijn auto, onderweg naar klanten in de omgeving van de Belgisch - Franse
grens, werd ik begin van deze week, diverse malen overvallen door zeer heftige buien,
sommige met hagel, anderen met stevig onweer en vooral een stevige westenwind. Het
kampeerseizoen is begin april begonnen, zat ik hardop te bedenken. Na een prachtig
weekend deze nattigheid! Zo ontstonden de volgende gedachten:

De dans van de lente

In het zachte fluisteren van de lentebries vinden we de stem van verandering, de belofte van
vernieuwing die in elke bloemknop verborgen ligt. De lente is niet alleen een seizoen; het is
een uitnodiging tot transformatie, een herinnering aan de eindeloze cyclus van groei en
evolutie die ons leven doordringt.

Laat ons dansen op het ritme van de ontluikende natuur, onze harten open voor de nieuwe
mogelijkheden die voor ons liggen. Laat ons de ketenen van oude overtuigingen verbreken
en onze geest bevrijden om te dwalen door de weiden van creativiteit en verbeelding.

In dit seizoen van overvloed herontdekken we de kracht van eenvoud, de schoonheid van
authenticiteit. Laat ons onze ware aard omarmen, onze stemmen verheffen in een symfonie
van vrijheid en begrip.

Mogen we, net als de bloemen die hun knoppen openen naar de zon, onze harten openen
voor de wonderen van het leven. Mogen we de lente niet alleen vieren, maar ook omarmen
als een tijd van groei, van bevrijding, van onbegrensde mogelijkheden.

Want in de dans van de lente vinden we de essentie van vrijzinnigheid - de eeuwige
zoektocht naar waarheid, schoonheid en liefde, die ons leidt naar een dieper begrip van
onszelf en de wereld om ons heen.

Met hartelijke groet,
Ed Korten



De eerstvolgende Naoberviering is op zaterdag 20 april a.s., wanneer de natuur weer groen kleurt
en de nieuwe bladeren aan de bomen verschijnen.

Bomen maken indruk op mensen door hun leeftijd, kracht en schoonheid, met hun wortels diep in de
grond en hun takken tot hoog in de lucht. Bomen staan symbool
voor leven. Er zijn vele oeroude verhalen over een ‘levensboom’,
die hemel en aarde met elkaar verbindt, midden in het paradijs
staat of aan het einde van de wereld.

Als thema is dit keer daarom gekozen voor: ‘Bomen Verbinden’.

Welkom in de VGH kerk aan de Banninkstraat op 20 april om
19.00 uur voor een laagdrempelige oecumenische bijeenkomst
met gastvrijheid, gezelligheid en ontmoeting, geleid door een
vertegenwoordiger vanuit de Protestantse-, de Katholieke- en de
Vrijzinnige geloofsgemeenschap.
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Heeft u vervoer nodig voor het bijwonen van een
kerkdienst of ander ontmoetingsmoment? Bel ons gerust.
De telefoonnummers staan onderaan deze nieuwsbrief.

Het voorjaar barst los. Zoveel moois. Wat een kracht! Tegen alle stromingen in. Het vervult mij telkens
weer met stille verwondering. Ondanks alles............ !

Hoe leef je verder in liefde als je je ogen open hebt voor de realiteit?

Hoe laat zich dat gevoel in woorden uitdrukken? Ik werd geholpen door een antwoord van Wim
Jansen, toen hem deze vraag werd gesteld tijdens zijn boekpresentatie. Wim Jansen is theoloog,
dichter, schrijver, voorganger Vrijzinnig Delft en Middelburg.

Er gebeurt veel verschrikkelijks in deze wereld.

Het is niet voor te stellen dat het gewoon weer lente wordt.
Nee, niet gewoon.

Dat het wonder zich weer voltrekt.

Het wonder van de troost.

Het nieuwe, zachte groen aan de bomen ontroert me.

Dat het waarachtig allemaal doorgaat.

Dat tere waas in struiken en boomkruinen.

Zie, ik maak alle dingen nieuw, zegt het leven.

Onstuitbaar komt het te voorschijn aan de dunste twijgjes.
Het zet zich kwetsbaar maar zo krachtig door.

Zo, als lente, is de weg van de liefde.
De weg van ongelooflijke kracht.
Niets kan het tegenhouden.

Liefde is de realiteit.



Liefde is de realiteit die zich als een geweldige tegenkracht plaatst tegenover de bizarre realiteit
van de wereld.

Liefde is de kracht tegenover de soms neerzuigende maalstroom van lot en leven.

Maar ook tegenover de angsten en demonen in je eigen ziel.

En zo opent de liefde juist je ogen voor de realiteit.

Zij is de enige weg, de enige tegenkracht, in oorlogsdreiging en klimaatangst.

Liefde is als lente:
de glimlach van God door haar tranen heen.

Die glimlach, door de tranen heen, brengt mij ook bij het zeer recente afscheid van mijn moeder.
Langs deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor het medeleven dat ik en mijn familie
hebben mogen ondervinden na het overlijden van ma. Het is voor ons een geweldige steun.

“Bris nigts dat voorgoed verdwijnt als men de herinmnering bewaart”

Met warme groet,
Hennie Heijink

Goede Vrijdag 2024: Gezamenlijk op weg naar Pasen........

De Stille Tocht, georganiseerd door de 3 geloofsgemeenschappen van Hengelo (Gld.), begon met het
aansteken van lichtjes in de bakfiets. ledereen kreeg een houten kruisje met 7 spijkertjes: bij elke stop
werd 1 van de 7 kruiswoorden van Jezus uitgedeeld door Chris en Henny Peelen om aan het eigen
kruisje te hangen.

Zo gingen we op pad, achter het grote kruis, dat met wisselende dragers en draagster gedragen werd
van de Stekweg, over de Heurne naar de Snethlageweg, Schoolstraat, Hofstraat, Regelinkstraat naar
de WPF, de Wereldvredesvlam aan de Kerkstraat. -
We luisterden naar “Via Dolorosa” en zongen, begeleid door 3 koperblazers \,\//
van Crescendo, Lied 835: “Jezus ga ons voor”. Ds. Rineke v.d. Berg las 0.a “Jij e (

kunt een schouder zijn,” een gedicht van Marinus v.d. Berg. Gerry Spekkink -
sprak o.a. een gebed uit. Gerrie Vos-Hiddink mocht uitleg rond het

Lijdensverhaal voorlezen bij de bloemschikking, gemaakt door de dames van

de Protestantse- en RK-gemeenschap.

De Bijbellezing bij de Smederij was uit Lucas 23: 44-46a.

Na afloop kon men in stilte naar huis gaan, een kaarsje aansteken in het

Stiltecentrum van de kerk, een wenskaartje schrijven en bij de WPF ophangen of een kopje koffie of
thee drinken in Kerkstraat 15 en nog wat napraten.

Het grote kruis, waarvan de kaarsen onderwegl voor 1 gedoofd werden, werd teruggebracht naar de
Remigiuskerk.

ledereen nam zijn/haar kruisje mee naar huis om daar nog eens te overdenken wat er gebeurde in
het donker, op weg naar de Paasmorgen.....

Gerry Spekkink verwoordde het samenvattend aldus:

Jezus bracht vergeving, genade, verbond mensen aan elkaar, bleef vertrouwen op zijn Vader, bleef
uitkijken naar de beloftevolle toekomst en deed dit alles vol overgave, vanuit het besef, geloof dat de
Eeuwige Heer van alle leven is.

Wat Hij volbracht, zet ons aan hetzelfde te doen, te volbrengen waartoe wij geroepen zijn.......

De hele Kruisloop is nog te bekijken op: Kerkdienstgemist.nl/ Uitzending 29-03,

gefilmd door Rudi Kreunen.

Gerrie Vos - Hiddink



Jij

Jij kunt een schouder zijn
voor de mens in verdriet en verlorenheid.
Jij kunt een arm zijn om een mens heen in de kou.
Jij kunt een licht zijn voor een mens struikelend in donker.
Jij kunt een vuur zijn voor een mens verkild in het leven.

Soms zoekt een mens: wie kan ik zijn, wie mag ik zijn.
Soms vraagt een mens: zal ik gemist worden
zal iemand om mij huilen voor wie ben ik belangrijk?

Hoe moet je leven als je geen uitnodiging ontvangt
als je voelt: zonder mij zou alles gelijk blijven
als je niet merkt dat er iemand is
die op jou wacht die naar jou omziet.

Kunnen wij elkaar laten voelen:
jij mag er zijn, jij bent goed ,
jij kunt een schouder zijn jij kunt een arm zijn
kunnen we elkaar laten voelen:
ik ben een schouder voor jou
ik ben een arm om je heen
een licht op je levenspad:
er zal minder eenzaamheid zijn.

Marinus v.d. Berg

Om te noteren:

zaterdag 20 april, oecumenische Naoberviering 19.00 uur. Thema: bomen
zondag 21 april, dienst 10.30 uur. Voorganger: Jan Rigterink

zondag 19 mei, Pinksterviering 10.30 uur. Voorganger: Jan Rigterink

zondag 16 juni, dienst 10.30 uur. Voorganger Marianne Visch — de Bruin.
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