VRUZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP HENGELO GLD. e.o.

Banninkstraar 9

ARAPAY:

Als ieder mens
eens Herder wilde zijn
voor buur en vreemdeling
voor broer en kameraad

Als ieder mens
eens Engel wilde zijn
op school en werk
of zo maar in een straat

Als ieder mens
eens Ster zou willen zijn
een lichtpunt op de weg

van liefde en van haat

Dan werd een oud verhaal
een evangelie
weer eindelijk vertaald
naar mensen toe

Een Herder en een Engel
een Herberg en een Ster
de stad iets meer
bewoonbaar
de vrede minder ver

zr. Augustina de Groot

ﬁ Q ﬁ B

Hengelo Gld, 9 december 2023

Zaterdag 16 december:
10.00 uur, koffie-uurtje
en versieren kerstboom

Beste leden en belangstellenden,

In de schaduw van deze poétische woorden ontwaakt een
verlangen, een roep naar het beste in ons. Als elke ziel de herder in
zichzelf ontdekt, omarmend als een beschermende mantel, dan
wordt de wereld een warmere plek voor iedere buur en
vreemdeling. In de zachte gloed van menselijke engelenvleugels,
zwevend boven schoolbanken en werkstations, ontstaat er een
harmonie die verder reikt dan de grenzen van straten.

Stel je voor dat elke hand een ster wordt, een stralend lichtpunt op
de soms donkere paden van liefde en haat. Het verhaal, verankerd
in de eeuwenoude traditie, wordt opnieuw verteld, niet als een
verheven evangelie, maar als een alledaagse waarheid, begrijpelijk
voor iedere ziel.

De herder en de engel, samenwerkend als een symfonie van
compassie, openen de deuren van herbergen waar alle harten een
veilig onderkomen vinden. Onder deze stralende sterrenhemel
wordt de stad niet slechts een plaats op de kaart, maar een levend
organisme, gedragen door de collectieve adem van vrede en
mededogen. Laten we streven naar dit droombeeld, waarin elk
gebaar een liefdevolle handreiking is, elke stap een dans van
solidariteit. In dit gezamenlijke avontuur wordt het oude verhaal
niet alleen vertaald, maar ook geschreven in de levende pagina’s
van ons dagelijks bestaan.

Vanuit onze Vrijzinnige gedachten wensen we als bestuur allen een
gezond en gelukkig nieuwjaar! Dat zien we met vertrouwen
tegemoet.

Met warme groet,
Ed Korten

Van de bestuurstafel:

Het dienstenrooster voor 2024 is rond. Met heel veel dank aan
voorgangers en organisten die voor het komend jaar hun
medewerking hebben toegezegd.

U ontvangt het overzicht bij deze nieuwsbrief.

De besprekingen met de RK-gemeenschap bevinden zich in een
afrondende fase. We hopen hen daarmee vanaf 18 januari a.s.
een nieuwe ontmoetingsplek te bieden.
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We kijken uit naar de Kerstviering op 25 december!

Maar eerst gaan we op zaterdagochtend, 16 december (10.00uur), kerk en kerstboom versieren.
Hierbij nodigen wij u van harte uit om ons te helpen of.... om puur voor de gezelligheid te komen.
Wees welkom! Voor koffie/thee en iets lekkers wordt gezorgd.

Datzelfde geldt voor woensdagmiddag 10 januari. Dan combineren we het opruimen van de
kerstversiering met “Ni’j-jaorwinnen”.

Heeft u vervoer nodig voor het bijwonen van een
kerkdienst of ander ontmoetingsmoment?
Schroom niet en bel ons gerust.
Telefoonnummers staan verderop in deze nieuwsbrief.

Samen op weg........ook in 2024............

De laatste jaren zijn we meerdere keren “op weg gegaan” met de 3 kerken van Hengelo (Gld.).

De Oecumenische (Start-)vieringen en Naoberdiensten zijn daar mooie voorbeelden van.

Ook Goede Vrijdag 2023, met een op weg zijn van kerk naar kerk met het kruis en kijken naar
schilderijen, gemaakt door gemeenteleden, was indrukwekkend.

De opzet voor 2024 wordt minder groots, maar toch willen we er een aansprekende Goede Vrijdag-
bijeenkomst van maken vanuit de RK, PKN en VGH- kerk.

En al zijn we nu bezig met de Advent-en Kersttijd, de Jaarwisseling, toch wordt er ook al vooruit
gekeken naar Goede Vrijdag op 29 maart 2024.

Daarom deze oproep: wie wil er namens de VGH meedenken over de vorm en inhoud van de
oecumenische viering van Goede Vrijdag 20247

Opgave bij Gerrie Vos-Hiddink,
tel: 06-38700488

Agenda voor de komende tijd:

zaterdagochtend 16 december 10.00 uur: versieren kerstboom / koffie-uurtje
25 december, Kerstviering 10.30 uur. Voorganger: Jan Rigterink
31 december, Oudejaarsdienst, 16.00 uur. Voorganger: Jan Rigterink
woensdagmiddag 10 januari, 15.00 uur, Nieuwjaarsvisite en opruimen kerstversiering
zondag 21 januari, Oecumenische dienst, Remigiuskerk, aanvang 10.00 uur,

m.m.v. voorgangers van de 3 geloofsgemeenschappen
zaterdagavond 17 februari, Oecumenische Naoberviering. Aanvang 19.00 uur

zondag 18 februari, dienst om 10.30 uur. Voorganger: Mia Tankink

Voorzitter: Secretaris / Penningmeester: Bestuurslid:

Ed Korten Hennie Heijink Gerrie Vos - Hiddink
Banninkstraat 12 Torenzicht 1 Singel 11

7255 AW Hengelo (Gld) 7255 WX Hengelo (Gld) 7255 WK Hengelo (Gld)
tel.. 06 —53 101 828 tel.: 06-1318 48 20 tel.: 06 — 387 00 488
edbever@hetnet.nl hennie.heijink59@gmail.com gegel956@upcmail.nl

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo Gld e.o.
www.vrijzinnighengelogld.nl
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