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Beste leden en belangstellenden, 

 

Samen onderweg zijn, eenheid in verscheidenheid, je 

thuis voelen. Tijdens de ledenmiddag op zondag 31 juli 

j.l.  spraken wij daarover. Wim Heesen en Jan Wansink 

ontvingen bij die gelegenheid, uit handen van de 

voorzitter,  een symbolisch presentje als dank voor 

hun jarenlange gewaardeerde inzet voor onze 

vereniging. 

 

In de Naoberviering van 2 september stond het thema 

“Schoenen” centraal. Een veelzijdig onderwerp. Van 

schoenenfabriek Quick Hengelo, via veel 

spreekwoorden en gezegden, naar Mozes die uit eerbied zijn schoenen uit doet.  

En we hoorden van een internationaal kunstproject waarbij men letterlijk in de schoenen van de 

ander gaat staan en daarbij het levensverhaal van de ander hoort. Het project wil ons helpen om de 

wereld te bekijken door de ogen van anderen. Om op die manier mensen uit de eigen “bubbel” te 

halen en hiermee polarisatie tegen te gaan. Ed Korten laat in deze nieuwsbrief zijn gedachten gaan 

over “polarisatie”.  

Veel soorten schoenen, waaronder wandelschoenen. Voor mij zijn wandelschoenen een middel die 

mij helpen al mijn zintuigen te gebruiken om zo tot rust te komen. We lazen tijdens de 

Naoberviering een gedicht van Marijn van Zon waarin hij dat treffend verwoord (zie verderop in 

deze nieuwsbrief). En als je niet in staat bent om er op uit te trekken? Als je aan stoel of bed 

gekluisterd bent? Het gedicht “Wandelen in drie dimensies” behoudt ook dan zijn zeggingskracht. 

 

We gaan samen op weg voor een nieuw kerkelijk seizoen. We starten daarmee  

op zondag 17 september met een oecumenische dienst in de RK kerk. Jan Rigterink gaat voor in die 

dienst, samen met Gerry Spekkink (RK kerk) en Ds. Rineke v.d. Berg (PKN Hengelo).   

 

In oktober is de eerstvolgende dienst in onze kerk.   

We hopen u weer te ontmoeten bij de komende activiteiten. 

 

Met hartelijke groeten namens het bestuur, 

Hennie Heijink                                                        -1- 

 

 

           Hengelo Gld,  15-09-2023 

 
Aanstaande zondag 17 september: 
Gezamenlijke startzondag in RK-Willibrordkerk 
Voorgangers, Gerry Spekkink, Ds. Rineke v.d. Berg en Jan Rigterink 
Aanvang 10.00 uur. 
 
 

 

Bedankje 
 

Namens de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Hengelo Gld. e.o. wil ik de aftredende 
bestuursleden Wim Heesen en Jan Wansink 
bedanken voor hun onbaatzuchtige bijdrage  
en inzet voor onze vereniging. Mede door 
jullie inzet, noeste werkzaamheden, denkwerk 
en overtuiging voor de goede zaak, staan we 
nu als vereniging op deze verworven plek. Met 
trots kan ik zeggen, “We zien de toekomst met 
vertrouwen tegemoet!” 
Mvg.  
Ed Korten 

 
 



 

STARTZONDAG 17 SEPTEMBER,   WILLIBRORDKERK,  Aanvang 10.00 uur 

Thema: “door onze Vader verbonden”  

 

Als geloofsgemeenschappen in Hengelo zijn wij met elkaar verbonden. En uit die 

gemeenschappelijkheid vieren we de start van een nieuw seizoen. 

We verschillen als christenen wereldwijd in tradities en gebruiken, maar overal klinkt dat ene 

gebed: het onze Vader. Tijdens startzondag staat dit gebed centraal. 

Vorig jaar hebben we tijdens de startzondagviering, halverwege de kerkdienst, met elkaar 

koffie/thee  gedronken. Waarbij vele gemeenteleden wat lekkers hadden meegebracht. Hierop zijn 

zoveel positieve reacties ontvangen dat ervoor gekozen is om het dit jaar op dezelfde manier te 

doen! U mag weer wat lekkers meebrengen voor bij de koffie/thee, maar dit hoeft niet. De ervaring 

leert dat er meer dan genoeg wordt meegebracht.  

U bent van harte welkom!  

Gerry Spekkink, ds. Rineke van den Berg en Jan Rigterink 

 

Deze dienst wordt gefilmd en vanaf maandag online gezet op 

www.protestantsegemeentehengelogld.nl  

   

 

POLARISATIE 

Polarisatie is een soort “gedoe” dat we tegenkomen als mensen het niet eens kunnen worden over 

dingen. In de protestantse kerk heb je heel veel verschillende smaken. Denk aan mensen die hoog 

oplopende verschillende inzichten hebben over wat ze wel of niet geloven. Hier zijn een paar 

redenen waarom dat kan gebeuren. 

Theologische zaken: Sommige mensen zijn heel serieus als het gaat om wat ze geloven. Ze kunnen 

dagenlang discussiëren over dingen als doop, het avondmaal, of wie er nu eigenlijk welkom is in de 

kerk, of juist wie niet. Dit kan zulke vormen aannemen dat mensen zich afsplitsen en in 

verschillende groepen verder gaan. 

Verschillende inzichten over sociale en ethische dingen: Dingen zoals abortus, homoseksualiteit en 

wie welke rol in de kerk kan en mag spelen, kunnen heel erg botsen met wat mensen denken en 

voelen. Dit kan leiden tot veel discussie en verdeeldheid.  

Zaken over de dienst: Sommige kerken houden van tradities en ouderwetse rituelen, terwijl andere 

het liever simpel en modern houden. Als mensen geen overeenstemming kunnen bereiken over 

hoe ze hun kerkdiensten moeten houden, kan dat leiden tot wrijving. 

Leiderschap en organisatieperikelen: Wie moet er de baas zijn in de kerk? Hoe moeten 

beslissingen worden genomen? Dat soort vragen kunnen ook voor onenigheid zorgen. 

Bijbelverhalen: Iedereen heeft zijn eigen kijk op wat de Bijbel betekent. Sommigen lezen het 

letterlijk, terwijl anderen meer context willen begrijpen. Deze verschillende benaderingen kunnen 

voor flinke twisten zorgen. 

 

Om met deze verschillende inzichten om te gaan, is het belangrijk dat mensen met elkaar praten en 

naar elkaar luisteren. Ze moeten proberen om overeenstemming te bereiken en te begrijpen dat 

iedereen zijn eigen kijk op dingen heeft. Respect voor elkaars standpunten en het focussen op wat 

hen verenigt in plaats van verdeelt, kan helpen om wat vrede in de kerk te bewaren. En soms heb je 

ook gewoon mensen nodig die kunnen helpen om te bemiddelen en de boel bij elkaar te houden. 

 

Binnen onze geloofsgemeenschap respecteren en waarderen we elkaar, niet om wat we zijn, 

of van welke afkomst, maar om wie we zijn en welke bijdrage in het persoonlijke vlak we brengen. 

 

Ed Korten 

september 2023    -2- 

 

http://www.protestantsegemeentehengelogld.nl/
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Om alvast te noteren voor de komende periode: 
 

Zondag 15 oktober, dienst 10.30 uur. Voorganger: Jan Rigterink 
 

Zaterdag 18 november, Oecumenische Naoberviering, organisatie Raad van Kerken,  aanvang 19.00 uur.  
Locatie van de Naoberviering: Banninkstraat 9. 
 

Zondag 19 november, dienst 10.30 uur. Voorganger: Jan Rigterink 

 
 
 

Wandelen in drie dimensies - Marijn van Zon 
 

Wandelen… 
in de natuur met beide benen stevig op de grond 

in gezelschap van een ander 
in het teken van de Ander 

Wandelen… 
met open ogen 
met open oren 

met een ontvankelijk hart 

Wandelen… 
is vertragen 

is vereenvoudigen 
is verdichten van ervaringen 

Wandelen… 
is loslaten 

is verstillen 
is vertrouwen 

Wandelen… 
leidt op een natuurlijke wijze tot verwondering en dankbaarheid 

leidt tot het besef van verbondenheid met alle schepselen en de Schepper 
leidt tot het activeren van jouw verbeelding 

Wandelen… 
is de haast uit je hoofd halen 

is het natuurlijke tempo van de ziel volgen 
is open komen voor wat er zich in het hier en nu aandient 

… en als het ons gegeven wordt onderweg misschien iets van de Ander ervaren 

Een wens voor jou in drie dimensies: 
Vrede met wat was 
Vreugde met wat is 

Alle goeds voor de toekomst 
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