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Handenvol zomer 

 

heb handenvol zomer geplukt 

uit bloemen die in het wild 

hun kleur wilden bekennen 

 

onstuimig vitaal 

bloeiden zij dwars door elkaar 

hun knoppen op zoek naar de zon 

 

wat ongeordend leek 

bleek een proces waarbij ieder 

op de juiste plaats in bloei werd gezet 

 

ook hier in dit onbekend paradijs 

geeft natuur zijn schepping 

en schitterend geheim zomaar prijs 

 

 

 

 

Beste mensen, 

 

Met dit zomerse gedicht als inleiding nodigen wij u van harte uit voor de dienst van aanstaande 

zondag 18 juni.  Aanvang 10.30 uur. Voorganger is Mia Tankink.  

Thema van de dienst: In de handen van de pottenbakker. 

 

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Voor koffie/thee met iets 

lekkers wordt gezorgd. 

 

Graag tot ziens! 

 

 

 

(Vervolg op blad 2) 
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             Hengelo Gld,  16 juni 2023 



 
 
 
Van losse stukjes tot een kleurrijk parelsnoer 
 
Mijn kleindochter is bezig met het samenstellen van haar familiestamboom. 
Een opdracht van school. En geheel in deze tijd passend, delegeert zij het zoekwerk om zelf tijd te sparen 
voor al die andere dingen die in het leven van een bijna 13-jarige belangrijk zijn. Zo zet ze, heel tactisch, 
haar opa’s en oma’s aan het werk. Ook ik behoor tot deze groep vrijwillige “slachtoffers”.  
Het bestaan van een uitgewerkte stamboom van mijn familie is mij niet bekend. Er zit niets anders op dan 
(ook geheel in deze tijd passend)  last-minute de nog ontbrekende namen van de 4 generaties voor mij op 
te sporen.  
Daarvoor zijn speciale programma’s ontworpen. Ik gun me echter niet de tijd om me in de structuur van 
zo’n programma te verdiepen. Dus wordt het googelen-op-goed-geluk….. 
Al doende kwamen er ook steeds meer herinneringen in mij naar boven. Flarden van verhalen van vroeger, 
waarin de voornaam steevast werd gecombineerd met de boerderijnaam. Op die manier werd exact 
aangegeven “waor hie of zie vandan kwam”. Stukjes kennis die mij nu, als steekwoorden, hielpen bij mijn 
zoektocht op het wereldwijde web.  De een na de andere persoon kwam in beeld.  Er trokken eeuwen vol 
liefde en leed voorbij op het beeldscherm. Ongelooflijk wat er allemaal gedigitaliseerd is! 
 
Ik heb haar het gevraagde materiaal in ruwe vorm toegezonden. Daarvoor delen gekopieerd uit huwelijks- 
en overlijdensaktes, geboorte aangiften etc..  
Voor haar stamboom zijn enkel de namen van belang. Is het geen verarming als deze niet geplaatst worden 
in een historisch perspectief met aandacht voor levensomstandigheden, sociale verhoudingen etc.? Gaat er 
op deze wijze niet heel veel verloren? 
Maar terwijl ik mij dit afvraag realiseer ik mij dat ik anno 2023 een jonge collega sta uit te leggen dat er een 
tijd was waarin mobiele telefoon niet bestond en dat mensen ook toen uitstekend in staat waren om hun 
werk goed uit te voeren……....   
 
Eline heeft alle namen in het schema gezet. Samen vormen die een kleurrijk parelsnoer. En de namen zullen 
genoemd blijven worden, waardoor wij ons door de tijd heen met hen verbonden weten.   
Het is goed zo. 
 
Hennie Heijink 
Juni 2023 

 
 
 
 
EXPOSITIE IN REMIGIUSKERK: 
De expositie “Componisten in Oorlogstijd” in de Remigiuskerk,  is in de periode van  
21 juni t/m 10 september vrij te bezichtigen op de woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag  
van 14.00 tot 16.30 uur. (M.u.v. de kermisweek 10-16 juli.) 
In deze reizende expositie worden de levens van twintig in de Tweede Wereldoorlog vervolgde musici 
belicht met foto’s, documenten, brieven, tekeningen en stukjes partituur. De componisten werden vervolgd 
om hun afkomst of standpunten, doken onder, gingen in het verzet of werden gedeporteerd.  
Acht componisten hebben de oorlog niet overleefd. Tijdens de oorlog was hun werk verboden; na de oorlog 
werden hun namen en hun composities vergeten.  
Deze reizende expositie is in Amsterdam begonnen en heeft verder in Zwolle, Amersfoort, Franeker, 
Gouda en kamp Vught gestaan en gaat hierna nog naar Middelburg. 
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