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Beste vrienden, 
 
De huidige crises sla ik over. U bent allemaal vast op de hoogte. Laten we het hebben 
over de “gewone” zaken.  
 

De afgelopen weken hadden we enige activiteiten die ik even wil noemen omdat ze zich 
buiten uw gezichtsveld afspeelden: De tuinman was er om de achtertuin even flink aan te 
pakken. Er werd geknipt, gezaagd kortom er werd dus gesnoeid. Er stond een bus met 
een grote aanhangwagen voor de kerk die maar net groot genoeg bleek. Hennie was al 
vroeg, vóór haar werk, om de takken af te voeren naar de wagen die 25m. verderop aan 
straat stond. Om halfnegen waren we met z’n tweeën aan het slepen. Om half tien moest 
Hennie naar huis om te douchen en aan het werk te gaan. Met de tuinman heb ik de tuin 
aan kant gemaakt. De volgende dag kon ik merken dat ik niet gewend was een volle 
kruiwagen de helling op te duwen en leeg te schudden. Ik was “zo stief as ’n plank”!  
Dat was gelukkig maar tijdelijk. De tuin zag eruit om door een ringetje te halen. 
 

Vrijdag 2 september bracht ik de sleutel van de kerk naar Cees en Agnes “van de 
overkant”. Cees’ kleinzoon wilde trouwen en vierde dat in de tuin van zijn opa. De kerk 
was een prachtige locatie, vonden ze. Ons gebouw, waar de plechtigheid plaatsvond, 
werd feestelijk versierd. Gezien de weersvoorspelling, moet het wel geslaagd zijn!  
 

Zondag 4 september hadden we de eer jullie aftevaardigen bij de afscheidsdienst van 
Marianne Visch-de Bruyn in hun Vrijzinnige Kerkje in Vaassen. Het was een prachtige 
sfeervolle dienst. Na afloop schudden Ed, Andrien en ik de hand van de gepensioneerde 
en overhandigden haar een boekenbon. Zij bedankte ons en verheugde zich op haar 
komst op 16 oktober. Ze blijft ons voorlopig nog trouw. 
Wat ons brengt  bij onze volgende dienst, de 11de september om half elf. Jan Rigterink 
leidt de dienst. 
 
De 18de september wordt er in de RK. Willibrordus kerk de Startzondag gevierd. U wordt 
daarbij uitgenodigd. Men vraagt u eventueel een bloem uit uw tuin en wat lekkers voor 4 
personen mee te nemen. Inloop vanaf half tien. De dienst begint om tien uur. 
Dit was het voor deze keer; we hopen u op genoemde data te ontmoeten. 
 
Vriendelijke groet  
Wim Heesen 

 

  Hengelo Gld,  5 september 2022 


