Beste leden en belangstellenden,

Afgelopen weekend werd er in de pers nogal wat aandacht besteed aan het 25-jarig lustrum
van de val van de muur in Berlijn. Drie jaar daarvoor hadden we in Hongarije mensen uit de
D.D.R. ontmoet en zijn daar een aantal keren op bezoek geweest, ook in Oost-Berlijn. En als
je dat systeem van dichtbij hebt meegemaakt, dan besef je pas wat vrijheid is. Dat zie je nu
maar al te goed met de misstanden in Oost-Europa en elders in de wereld. Dan kan men zich
hier gelukkig prijzen dat hier in vrijheid gediscussieerd kan worden, zelfs over de kleur van
Zwarte Piet... of is dat een non-discussie?

Maar dan bedenk ik me dat het dan toch al weer 25 jaar geleden is dat de muur gevallen is en
wat lijkt dat nog maar pas geleden. En zo dacht ik ook dat ik nog maar pas een nieuwsbrief
had geschreven, maar in de onlangs gehouden bestuursvergadering werd ik er aan herinnerd
dat de brief met verzoek tot contributiebetaling al verzonden had moeten worden! En dan kom
je tot de conclusie dat de vorige brief van september was en het nu al weer november is. VVoor
je het weet is het jaar 2014 voorbij! Zou het liggen aan de ontwikkelingen van de laatste tijd,
maar ik heb het idee dat de tijd sneller gaat. Of zou het met de leeftijd te maken hebben...?

Terugkomend op de bestuursvergadering van onze Vrijzinnige Geloofsgemeenschap kan
worden gemeld dat alles redelijk op orde is. Het programma met de diensten 2015 is in
concept gereed en zal met de volgende nieuwsbrief aan u worden verstrekt. We draaien mee
in de Raad van Kerken met Katholieke en Protestantse kerk en gezamenlijk hebben we
diverse activiteiten, zoals gezamenlijke diensten, de Noabervieringen etc. Dus dat loopt goed,
maar dan komt het punt dat niet alles op orde is. Want dan komt onze penningmeester met de
mededeling dat weliswaar de brief met verzoek tot contributiebetaling nog niet uit is, maar dat
er desondanks een nadelig exploitatiesaldo in het verschiet ligt voor dit jaar. Dat komt door
stijgende lasten en achterblijvende inkomsten. Om aan dat laatste iets te doen doe ik bij deze
een beroep op u om de contributie 2014 met een extra gift te verhogen. Dit bedrag kan
worden overgemaakt op bankrekening NL96RAB0O0327400099. Namens het bestuur ben ik
u bij voorbaat zeer erkentelijk voor uw (extra) bijdrage!

Maar voor het jaar voorbij is hebben we nog een dienst op 16 november a.s. om 10.30 uur met
mevrouw Hermien Bleumink-Nieuwenhuis uit Brummen als voorganger. En dan komen al de
kerst- en eindejaarsdiensten op 25 en 31 december a.s.. Maar voor die tijd komt er vast nog
weer een nieuwsbrief met de planning voor 2015, want voor je het weet is ook dat jaar al weer
voorbij. Daarom bij deze alvast gezellige dagen toegewenst voor november en december en
graag weer tot een volgende keer.

Namens het bestuur van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo Gld.
J.J. van Gijssel



