
 

 

Vooraankondiging 

 
LEZING DOOR DR. HENDRIK VREEKAMP 
OVER HET BOEK “ZWIJGEN BIJ VOLLE MAAN” IN VRIJZINNGE KERK 
 
 
Duizend jaar deed het Evangelie er over om van Israël naar IJsland te gaan. De daarop 
volgende jaren zocht het Evangelie in Noord-Europa zijn weg tussen de Edda, de oude 
goden- en heldenliederen, en de Tora, het heilig onderricht in Israël. Nu, aan het begin van 
het derde millennium, lijkt het Evangelie weer terug te wijken uit Europa en steekt het 
heidendom opnieuw de kop op. Heeft het christendom zijn tijd gehad en moet het inderdaad 
plaats maken voor de nieuwe heidenen. De auteur van het boek “Zwijgen bij volle maan” Dr. 
Hendrik Vreekamp vindt van niet. Voldoende stof  voor een zeer boeiende lezing op 
maandag 14 september 2009 in de Vrijzinnige Kerk aan de Banninkstraat in Hengelo Gld.. 
Het boek is inmiddels uitverkocht, dus des te meer reden om met de schrijver de brug te 
ontdekken tussen Edda en Tora. De avond begint om 20.00 uur, de entree is € 5,-- inclusief 
koffie of thee. 
De lezing over Zwijgen bij volle maan is een oorspronkelijke zoektocht naar de plaats van het 
christendom in de Westerse cultuur. U bent van harte welkom om deze zoektocht te beleven. 
 
 
 
Berichtgeving achteraf. 

 
BOEIENDE LEZING HENDRIK VREEKAMP VRIJZINNIGE KERK HENGELO GLD 
 
Maandag 14 september j.l.  heeft Ds. en Dr. Hendrik Vreekamp een zeer boeiende lezing 
gehouden in de Vrijzinnige Kerk aan de Banninkstraat in Hengelo Gld. Dit naar aanleiding 
van zijn boek “Zwijgen bij volle maan”. Op een heel enthousiaste wijze wist Vreekamp de 
vraagtekens uit zijn boek uiteen te zetten of het christendom zijn langste tijd gehad heeft om 
plaats te maken voor de nieuwe heidenen. Eigenlijk zijn ze nooit weg geweest, veel namen 
van de heidense goden Wodan, Donar en Freia zijn nog verweven in de dagen woensdag, 
donderdag en vrijdag. Maar ook heel veel gebruiken stammen nog uit het oude verleden en 
dat is op een prima wijze verweven in het christendom. Een geweldig stuk geschiedenis 
werd voor de pauze beschreven en na de pauze werd ingegaan op vragen door de vele 
belangstellenden. En voor degen die er niet bij kon zijn die hebben wat gemist! Maar 
misschien kan het boek nog besteld worden.  Naast de gebruikelijke diensten volgen nu nog 
twee muziekavonden, een zangavond met zangkoor DUZZ uit Zutphen en op veler verzoek 
nog weer een optreden van Bonne Route.  Deze avonden worden gehouden op 
respectievelijk 12 oktober en 16 november. Houdt u de berichtgeving goed in de gaten, want 
dit wordt ook weer boeiend!! 
 


